
Hilaire Haesaert 
11 december 1931  -  27 december 2022



Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

DE HEER

Hilaire Haesaert 
weduwnaar van mevrouw Christiane Roets (†1990)

levensgezel van mevrouw Mireille Fiers

geboren te Merendree op 11 december 1931
en overleden te Westende op 27 december 2022.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Willibrorduskerk te Middelkerke

op dinsdag 10 januari 2023 om 11u00.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10u40.

Hierna zal de as van Hilaire toevertrouwd worden
aan wind en aarde op de begraafplaats van Middelkerke.

U kan Hilaire een laatste groet brengen t.e.m. woensdag 4 januari
in het Funerarium Dezutter, Kerkstraat 38 te Middelkerke,

elke dag van 15u tot 18u, zaterdag op afspraak (059 30 04 49), zondag gesloten.

Rouwadres: Familie Haesaert, 
p/a Uitvaartverzorging Dezutter, 

Kerkstraat 38 - 8430 Middelkerke 
Online condoleren:  www.dezutter.eu

Dit melden u diep bedroefd:

Peter en Chantal Haesaert - Van Hul
 kinderen en kleinkinderen
Saddie en Mario Haesaert - Moerman
 Yianni Schepens, zijn oogappel
 kinderen en kleinkinderen
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mireille Fiers zijn levensgezellin

Diane† en Roger† Haesaert - Cornelis
 en kinderen†

Noëlla en Jules† Haesaert - De Fauw
 zoon en schoondochter
Gerulpha en Arsène Haesaert - De Baets
 dochter, schoonzoon en kleinkind

Gabby en Jerry Roets - Wybo
 kinderen en kleinkinderen
Denise en Kris Roets - Derieuw
 en kinderen
Linda en Ronny Roets - Serpieters
 kinderen en kleinkinderen
Maddie en Geert Roets - Vanacker
 zoon en kleinkind
Johan en Karla Roets - Noffels
 kinderen en kleinkinderen
 zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Haesaert - De Graeve - Roets - Demeuninck

Een warm woordje van dank aan
 zijn huisarts Dr. Vanbeveren
 directie en personeel van WZC Westduin
 dokters en personeel van AZ Sint-Jan Campus Serruys Oostende

Uitvaartverzorging Dezutter - Nieuwpoort/Koksijde/Middelkerke Druk Dewaele - Nieuwpoort

Nooit vragend, nooit klagend
zijn pijnen in stilte dragend

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht


